
‘De woestijn rondom ons is oneindig leeg en zo vlak als een spiegel. Het is donker, alleen de melkweg geeft de richting aan.  
Het geronk van onze motoren is het enige dat de nacht verstoort. Plots zie ik twee auto’s opdoemen in mijn spiegel. Bruusk snijden 
ze ons de pas af en dwingen ons om te stoppen. Mijn hart slaat twee keer over. Dit is het... Het moment waarop het fout gaat.’ 
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Een spookpanne in Koerdistan. Het kat-en-muis spel tussen Iraanse meisjes en de religieuze politie. De American Dream van 
Tasha, een jonge Turkmeense. De betoverende stilte van het Tadzjiekse hooggebergte. Het verhaal van Aysal en de gekidnapte 
bruiden in Kirgizstan. Een rit langs de Afghaanse grens, bespijkerd met checkpoints. De magische schoonheid van Samarkand, 
Khiva en Isfahan, steden op de oude Zijderoutes. De brutale glimlach van de gemaskerde bedoeïenenvrouwen in Oman. Een 
intrigerende tocht door het onherbergzame binnenland van Jemen.

‘Met de motor naar Iran? Twee meisjes? Is dat niet gevaarlijk? Waarom net daar naartoe?’ Het korte antwoord: uit nieuws-
gierigheid. Omdat we niet geloven dat moslimlanden gevaarlijker zijn dan andere. En voor het avontuur, natuurlijk. Omdat het 
een wilde meisjesdroom is: stoer en een tikje nostalgisch. In 1939 stappen twee Zwitserse schrijfsters, Annemarie Schwarzenbach 
en Ella Maillart, in een Ford en rijden naar Afghanistan. Bijna 70 jaar later pikken wij hun spoor weer op. En stellen verbaasd vast 
hoe weinig er veranderd is in de wereld.

T Ru I  H A N O u L L E  &  G A E A  S c H O E T E R S  vertellen elk op hun manier het verhaal van deze unieke reis. Trui met foto’s, Gaea 
met woorden. Trui als ervaren overlandreiziger, Gaea met het ongeremde enthousiasme van een first-timer. Twee visies, één reis.
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G A E A  S C H O E T E R S
Freelance-journalist & auteur, fictief gehuwd. Motorervaring: 8 jaar, >125.000 kilo meter. Bruikbare 
kennis: gezond verstand. Basic complexloos Russisch. Noties van de wereld (psycho logisch, sociaal, 
literair, fauna). Bijzondere kwaliteiten: goeie planner. Zeurt niet na 10 uur rijden. Koude bestendig. 
Praat met een hond met een hoed op. Kampeervuurkok. Ingebouwde gps-terugrijfunctie. Bambi-
blik. Verloren-voorwerpen-vinder. Vervelende gebreken: bordkartonnen gezondheid. Hoogtevrees, 
voornamelijk in bergen. Voornaamste troef: vrouw.

T RU I  H A N O U L L E
Grafisch vormgever & fotograaf, fictief gehuwd. Motorervaring: 14 jaar, >350.000 kilometer. 
Bruikbare kennis: goede mecanicienne. Basic Russisch. Noties van de wereld (geografisch, 
historisch, cultureel, flora). Bijzondere kwaliteiten: betonnen gezondheid. Goede onderhandelaar. 
Zeurt niet na 10 uur rijden. Hittebestendig. Waterdicht. Wild kampeerder. Beste kaartlezer ter 
wereld. Vervelende gebreken: elke dag iets kwijt. Arachnofoob. Voornaamste troef: vrouw.
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‘Dit tweetal zal ik niet snel vergeten. De hele avond zat ik onder de uitbundige sterrenhemel 
ademloos naar hun verhalen te luisteren. Wat geweldig dat iedereen nu kan meegenieten van hun 
bijzondere avonturen…’ — Floortje Dessing, programmamaker

‘Een van de opvallendste reisboeken op de Boekenbeurs.’ — De Standaard

‘Met de motor naar Iran? Twee meisjes? Is dat niet gevaarlijk? Waarom nu juist daarnaartoe?’ 
Het korte antwoord: uit nieuwsgierigheid. Omdat Gaea Schoeters en Trui Hanoulle niet 
geloven dat moslimlanden gevaarlijker zijn dan andere. En omdat het een wilde meisjesdroom 
is: stoer, avontuurlijk en een tikje nostalgisch. Dus vertrekken ze, oostwaarts, op zoek naar een 
ongerepte wereld, waar de tijd trager verloopt. Onderweg volgen ze het spoor van twee Zwitserse 
schrijfsters, Annemarie Schwarzenbach en Ella Maillart, die in 1939 samen naar Afghanistan reden. 

Meisjes, moslims & motoren is het verhaal van een lange en avontuurlijke reis naar het Oosten, van 
het slingerende pad naar het onbekende dat zich eindeloos voor de wielen uitstrekt. De auteurs 
doen ieder op hun eigen manier verslag van deze unieke reis: Hanoulle met foto’s, Schoeters met 
woorden. De een als ervaren motor- en wereldreiziger, de ander met het ongeremde enthousiasme 
van een first-timer.
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Interviews 
Gaea Schoeters & Trui Hanoulle zijn beschikbaar voor voorstellingen en interviews. 
U kan hen rechtstreeks contacteren op trui_gaea@yahoo.co.uk / +32 (0)476 73.25.71 / +32 (0)473 53.14.04
Ook foto’s uit het boek zijn bij hen te verkrijgen. 

Meer info:   
www.gaeaschoeters.be
www. truihanoulle.be
www.querido.nl




