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Hilde Schuuwrmeans

Hilde Schuurmans speelt in op de leefwereld, de gedachten en
fantasieén van het publiek. De verhalen uit haar eigen prentenboeken
die ze tijdens deze lezingen al tekenend vertelt, maken een brug tussen
haar en de kinderen. Deze interactie zorgt ervoor dat er nieuwe
verhalen ontstaan van figuren en plaatsen die ze op voorhand in haar
eentje nooit had kunnen bedenken.

Door het stap voor stap te tekenen met de kinderen wordt er een
groot vertrouwen gecreéerd. Veel kinderen ontdekken zo dat ze zelf
ook een eigen figuur kunnen fantaseren en tekenen. Dat maakt hun
fierheid alleen maar groter.
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