
Lezen is

lui in bed blijven liggen
en een wereldreis maken
langs kusten en steden
die nooit hebben bestaan
het is – en, hup je bent er al! –
een sprong maken

van vis tot roos tot maan

Lezen is je eigen fantasie
masseren door de rug te kraken
van een ongeopend boek
alleen, in je eigen kamer
heel dicht bij iemand raken
die je nooit hebt ontmoet

Het is je mogen verliezen
in een ander, om zo te vinden:
jezelf. Niet hoeven te kiezen
tussen een astronaut, een elf,
een courtisane, een circuskind,
een mier, een robot,

een bankdirecteur, een pionier
uit een vergeeld verleden. Lezen
is wel duizend levens leven
het trekt je de straat op, laat je
de achterkant van huizen
en huilen zien

Het is eigenlijk geen beelden
nodig hebben, want lezen is
– nog voor de lichten zijn gedoofd –� 
een film zien, in je eigen

wereldbolle hoofd
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