
Brokstukken 
van een 

wereldrijk
Over hoop, realiteit en 

desillusie in de Sovjet-Unie

-Frank Nellen-
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P. 84: Het sanitair in de 
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p.226: Pavel en Igor nabij 
Tsjernobyl



Desillusie
Jeltsin: een boerenjongen uit Boetka



BBP per capita Oekraïne
Bron: macrotrends.net



p.143: De toespraak van Pavel



Brokstukken 
van een 

wereldrijk
Wat heb ik bedoeld met 

‘De onzichtbaren’?



“Omdat je niet goed voor iedereen kunt zijn, is het van 
belang om goed te zijn voor degenen die, door de 
toevalligheden van tijd of plaats, in nauwe verbinding met je 
zijn.” 

– Augustinus van Hippo



Hoop zal zegevieren



Meer weten?


